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Hâfız 


Korunmuş ve Ummetini Koruyan Elçi (san ) 


Sevgili Peygamberimiz (s.ax.)'in mübarek isimlerinden biri de, "Hâfız/Muhafaza edici, koruyucu" idi. O'nun sinesi Kur'ân-ı hıfzetmişti. Her Ramazan-ı şerif ayında Cebrâil (a.s.) ile mukabele eylerdi. Zatının korunması Cenâb-ı Allah (c.c.) tarafından yapılmıştı. Peygamberimiz de sinesindeki Kurân mesajlarını hayatına tatbik ettiği gibi, çeşitli vesilelerle buyurduğu hadis-i şeriflerinde ümmetinin korunması için tavsiyelerde bulundu. 

Muhammed ümmeti, kardeşine yardım yapmak suretiyle kendini korur. Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Sizden herkese Rabbi, aralarında bir tercüman olmaksızın, doğrudan doğruya hitap edecektir. Kişi o zaman (ateşe karşı bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar, hayatta iken gönderdiği (hayır) amellerden başka bir şey göremez. Soluna bakar, orada da hayatta iken işlediği (kötü) amellerden başka bir şey göremez. Ön cihetine bakar. Karşısında (kendini beklemekte olan) ateşi görür. (Ey bu dehşetli güne inanan mü'minler!) yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız güzel bir sözle koruyun” "Mü'minin kıyamet günü 

gölgeliği, verdiği sadakası olacaktır” 

Hz. Peygamber (s.av.) şöyle buyurdu: "Kir Müslümanlar arasından bir yetim alıp yiyecek ve içeceğine ortak etse, affedilmeyen bir günah (Allah'a ortak koşma) işlememişse, Allah onu mutlaka Cennet'e koyacaktır” Kimsesizlere, yetimlere, miskinlere, gariplere velhasıl ihtiyaçlı din kardeşlerine sahip çıkan her Müslüman kendi için en güzel bir korunak olarak İslâm'ın kurtuluş sancağının altına girmiştir. Kardeşlerine yardım elinin uzatılması, korunması ve gözetilmesi bize Allah ve Rasülünün emridir. Rasülullah (s.av.) şöyle buyurdu:'Allah'ım Sen şâhid ol! Ben şu iki zayıfın hakkının zayi edilmesinden (insanları) ciddi olarakve şiddetli bir biçimde sakındırınım: Yetim ve kadın" Rasülullah başka bir hadiste de Müslüman toplumundaki evlerin en hayırlısının kendisine iyilik edilen biryetimi barındıran ev olduğunu, buna karşılık Müslüman toplumdaki en şerli ve kötü evin ise, kendisine kötülük edilen bir yetimin bulunduğu ev olduğunu belirtti. Şu hadis-i şerif de bu konuda çok anlamlıdır. "Kim yetimlerden üç kişinin nafakasını ve yetiştirilmesini üstlenirse, gecesini ibadetle ihya edip gündüzünü de oruçla geçiren ve kılıcını çekerek sabah akşam Allah yolunda cihâd eden kimse gibi sevap kazanır ve benle o şu iki kardeş (parmak) gibi Cennet'te kardeş oluruz” 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Dergisi'nin Ücretsiz Eki'dir. 


Ailede Sevgi ve Saygı 


Doğumla başlayan hayatta, bir anne ve bir baba vardır. Biz insanların ilk babası Hz. Âdem, ilk annesi ise Hz. Hawva'dır. 


Anne hürmete layık bir varlık. Çünkü güzel bir fedakârlik örneği göstererek evladını kendi bedeninde dokuz ay —— taşıyan, kanıyla canıyla besleyen, onu dünyaya getiren ve ağ- Editör den. .. 


layan bebeğini sıcak nefesiyle susturan, şefkat dolu kucağın açan, hayatın zorlukları karşısında kendinden bir parça olan yavrusunun daima yanında olan, eğiten, terbiye eden muhtereme varlık... 


Bir annenin evladına olan şefkati her şeyin üstündedir. Bu konuyla alâkalı şöyle bir hikâye anatılmaktadır: Süleyman (a.s.)'a iki kadın bir çocuğun anneliği iddiasıyla gelir. İkisi de hararetle iddialarını savunmaktadır. Süleyman (a.s.), onları dinler ve sonra cellâdı çağırır: “Çocuğu tam 


ortasından böl ve ikisine birer parçasını ver!” der. Cellat kılıcını kaldırdığı zaman kadınlardan 


biri haykırarak; “Yapmayın!.” der. “Yapmayın, ben davamdan vazgeçtim” 


Yüce Peygamber diğer kadının yüzüne bakar; yüzü ifadesizdir. Davasından vazgeçen kadına döner ve şöyle der: “Sen mübarek ve mukaddes bir annesin. Çocuğuna olan sevginle onun ızdırap çekmesine tahammül edemedin. Senin fedakârlığın onun parçalanmasına engel oldu. 
Öbür kadın ana olsaydı, o da senin gibi feryat ederdi. Çocuk senindir” 


Anne sevgisi; insan sevgisinin, toplum şuurunun başlangıç noktasıdır. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir: “Ebu Hureyre (ra.) anlatıyor; bir adam gelerek: 'Ey Allah'ın Rasülü, iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim hak sahibidir?” diye sordu. Hz. Peygamber 


(s.av.); Annen" diye cevap verdi. Adam; Sonra kim” dedi. Rasülullah (s.av.); Annen! diye cevap verdi. Adam tekrar, Sonra kim?” dedi. Rasülullah (s.ax.) yine, Annen! diye cevap verdi. 
Adam tekrar sordu, Sonra kim?” Rasülullah (s.av.) bu dördüncüyü, Baban! diye cevapladı” 


Sevgili Peygamberimiz, bir başka hadis-i şeriflerinde anne ve babaya itaat ve hizmet konusunda ikaz mahiyetinde şöyle buyurmuşlardır: Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.av.) bir gün: Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün. dedi. 'Kimin burnu sürtülsün Ey Allah'ın Rasülü?” diye sorulunca şu açıklamada bulundu: Ebeveyninden her ikisinin 


veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı hâlde cennete giremeyenin. buyurdular” 


Bir toplumun anneleri ne kadar mükemmel, ne kadar inançlı yetiştirilmişler ve helâl lokma yedikleri gibi yavrularına da helâl 


süt emzirmişler ve onlara iyi örnekler göstermişler- se, inanınız o toplumun geleceği, ordulardan daha çok güçlü olarak korunur. Çünkü cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız annelerin; imanı, idraki, sevgisi, çocuğuna karşı olan şefkati ve çocuğuna karşı olan bağlılığı, bir topluluğu millet yapan yegâne özelliklerdir. Mutlu ve huzurlu aile ortamlarının çoğalması dileklerimizle... 
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ileye, aralarında kan bağı bulunan in-A GM (ilc kökleri topraktaolanbirçınardır. 


küçük parçasıdır diyoruz. Aile de- N e e Bu çınarı yeşertmek ve onun köklerinden 


mıza gelse de aile mesafelere inat, babaanne, beslenmek bizim elimizdedir. BU sebeple 


dede, amca, dayı, hala, teyze gibi akrabaların ailemizin kıymetini bilelim” hepsini ifade eder. Unutmamak gerekir ki ai 


birlik çok önemlidir. Aile birliği, toplum içi 


e 

toplumun temel yapı taşını oluşturur. Ailede n 

n 


çok şey ifade eder. Sağlam bir aile, iletişimi 


kuwetli olduğu bir aile -hiç kuşkusuz- toplumun yararınadır. 


Aile birliğinin olduğu yerde karşılıklı iletişim daima güçlüdür. Sağlıklı iletişim, karşılıklı sevgi saygı ortamında büyüyen çocuklar, ileride topluma faydalı bireyler olacaktır. Bir çocuğun gelişimi sadece bedensel olarak yeterli değildir. Fiziken yaşına uygun bir gelişim takip edebilir Bunun yanında ruhsal, psikolojik gelişimi de önemlidir. Bu noktada aileye büyük görev düşer. İletişiminde, davra- 


nışlarında çocuğu düşünerek hareket eden ebeveynler çocuğun psikolojik olarak yıpranmasını da engellerler. Atalarımız; "Ağaç yaş 


iken eğilir” derler Mutlu, huzurlu bir ailede 


büyüyen çocuk ileride kendisi de sağlıklı bir aile oluşturacaktır. Maalesef günümüzde eşler arası tartışmalar, aile arası çekişmeler en çok çocukları etkilemektedir. Çocuklar bocalama dönemi yaşamakta ve daha kırılgan olmaktalar. Özelikle boşanmalar çocuğu de- ufak anlaşmazlıkta ayrılıkların yaşanması aile rinden etkilemekte, toplumun temel taşı olan | birliğini etkilemekte, bu da beraberinde top- aile kurumunu sarsmaktadır. lumda kanayan bir yara açmaktadır. Hayatta 


| e an her şeyin, herkesin bir gün bize yabancı ola- 
Televizyon ve magazin kültürü bu nok- 


tada bizlere kötü örnekleri güzel gibi sun- 


bileceğini fakat ailenin her zaman yanımızda 


akt ber bu daum özendi bo lar” olacağını bilmek gerekir. Aile içinde küslükle- 


adar ulaşmaktadır. Hâlbuki dedelerimize, '© saygısızlıklara yer vermeyelim. Aile kurugeçmişimize bakmış olsak önemli olanın, aile ('MuUnU yok sayan, kendi ihtiraslarının peşinde urmaktan ziyade, aileyi bir arada tutmak, Koşan insanların bizlere özgür insan, özgür bunun için bazı şeylerden dahi vazgeçerek kız, özgür erkek gibi sunulduğu televizyon ve 


edakârlık yapmak olduğunu görürüz. En dizilerini izlemek yerine aile birliğinin her şeyin üstünde olduğunu, aile olmanın fedakârlık olduğunu, aileyi ayakta tutmak gerektiğini bilip buna göre davranmamız gerekir. 


Ailenin insanı insan yapan değerlerin en başında geldiğini, Rabb'imizin bizlere verdiği 


en önemli nimet olduğunu hiç unutmayalım. 


Ailesiz bir insan yarım kalmış gibidir. Ama ne 


yazık ki bazen insanoğlu bu değerli nimetin kiymetini bilmiyor. Oysaki bu mutluluğu yaşamak isteyen onlarca, yüzlerce, binlerce kimsesiz çocuk vardır. Onlar her gece uyumadan önce, bir aileleri olmadığı için üzülür ve bir aileye sahip olmak için dua ederler. Ailenin temel direği babadır. Çünkü ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak, giderecek olan babadır. Bu ihtiyaçlar sadece maddi değil aynı zamanda manevi ihtiyaçlardır. Baba, aileye sevgisini de 


sunmalıdır. Evin olmazsa olmazı, en değerli bireyi de annedir. Bir atasözünde dendiği 


gibi, yuvayı dişi kuş yapar. Anne olmadan aile 


eksik kalır. Anneler çok değerli varlıklardır. 
Anneler melek gibidir ve çok kiymetli varlıklardır. Bu melekler sevgi kanatlarını bizlerin üstüne açar ve bizi her şeyden korurlar. Fakat 


bazı çocuklar da annesiz yaşamaktadır. An- 


nesiz büyüyen çocuklar ilgi ve sevgiden de mahrum kalıyor. Aile, kökleri toprakta olan bir çınardır. Bu çınarı yeşertmek ve onun kökerinden beslenmek bizim elimizdedir. Bu se- 


beple ailemizin kiymetini bilelim. 


Acısıyla, tatlısıyla ömür yolculuğunu bir- 


ikte geçirdiğimiz ailemizin değerini bir kere 


daha hissedelim. Eşlerimize ve evlatlarımıza 


arşı şefkatli ve nazik olalım. Öfkeyle kalkıp 


zararla oturmayalım. İncitmeyelim, incinmeyelim. Aksine her hal ve şartta, herkese karşı merhameti ve fazileti kendimize şiar edinelim. Aile, huzursuzluğun sebebi değil, mutluluğun ve güvenin teminatıdır. 


KİŞİN DUDAKLARINIZIN KURUMASINA NEDEN OLAN o HATA 


(©) Nesibe AYDIN 


ışın kuruyan ve çatlayan dudaklar, hem Çi bir görüntüye hem de acıya neden olur. Özellikle soğuk havalarda dudaklar kurumaya daha yatkındır. Soğuk kış aylarında dudaklarınızın kurumasını önlemek için aşa- 


gıdaki hatalardan uzak durmaya çalışın: 


1. Çok soğu rınızı açıkta bırakmak 


ve rüzgârlı havalarda dudakla- 


Kışın dudakların kurumasının en önemli se- 


beplerinden biri soğuk ve rüzgârlı havadır. Bu nedenle dışarı çıkarken atkıyla ağzınızı sararak dudaklarınızı sert havanın olumsuz etkilerinden korumalısınız. 


2. Dudak yalamak 


uruyan dudakları yalamak bir refleks olsa da size yarardan çok zararı dokunur. Dudağınız 


kururken az kalan nemi de alıp götürür. Dudak yalamak yerine dudak bakım kremi kullanarak bu refleksin önüne geçebilirsiniz. 


3. Ağızdan nefes almak 


Kışın soğuk algınlığı nedeniyle burnumuz tıkandığında ağızdan nefes alma ihtiyacı du- 


yabiliriz. Ancak ağızdan nefes almak dudaklarınızdaki nemin kaybolmasına ve dolayısıyla dudaklarınızın kurumasına neden olabilir. Doğru bir şekilde nefes almak için burnunuzu açık tutmaya özen gösterin. 


4. Dudaklarınızdaki kuruyan mak 


deriyi kopar- 


Biliyoruz bunu yapmamak hiç kolay değil, ancak kuruyan deriyi koparmak dudaklarınızın iyileşmesini geciktirir. 


5. Yanlış diş macunu kullanmak 


Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak ağız hijyeni için şarttır, ancak diş macununuzun dudaklarınızı tahriş edip etmediğine dikkat etme Dudaklarınızın kurumasına diş macununuzun neden olduğundan şüpheleniyorsanız farklı bir diş macunu deneyebilirsiniz. 


Dudaklarınız kuruyorsa bakım yapmanın zamanı gelmiş demektir. Parfüm ve renklendirici içermeyen bir dudak bakım kremi seçmeye özen gösterin. B vitaminlerinin cildin nemini 


isiniz. 


korumasına yardımcı olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. 
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Ailede robotik ilişkiler olmaz. Sevgi, şefkat, sıcak, içten ilişkiler 


Zorunludur. Anne ve baba arasındaki bu sevgi ve saygıya dayalı sıcak. | 


ilişki, doğal olarak, tüm aile ortamını olumlu yönde etkileyecektir: 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ile, toplumun yapı taşıdır. Aile aslında toplumun son kalesidir. Bu kale düşerse toplum da buhrana düşer. Onu 


kaybedersek bütün insani özellik ve güzelliklerimizi de kaybederiz. Aileyi sevgi okulu hâline getirmek zorundayız. Ailedeki ilişkiler sevgi kokmalıdır. Ailede hâkim olan dil sevgi dili olmalıdır. 


İnsanlığın yeryüzündeki serüveni aile olarak başlamıştır. Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva, insanlığın ilk ailesini oluşturmuştur. İnsanoğlu, fıtratı gereği, aile içinde yaşamak ister. Hepimiz, hayatımızın ilk gününden son nefesimize kadar huzurlu bir aile yuvasına ihtiyaç duyarız. Anne babamızın ilgisiyle, eşimizin desteğiyle, çocuklarımızın neşesiyle hayata bağlanırız. Ailemiz, boşluğu asla doldurulamayan en kıymetli hazinemizdir. 


Aile, sevgi üzerine kurulması gereken sosyal bir kurumdur. Sosyal kurumlar, toplumu oluşturan yapılardır. Dolayısıyla ailedeki sevgi, huzur ve mutluluk, toplumu da etkileyecektir. 
Bu nedenle, evlilik sevgi, huzur ve rahmet üzerine kurulmalıd 


r. 


Sağlam bir kişiliğin temelini oluşturan sevgi, şefkat ve güven duyguları ancak ailede kazanılır. İnsan sevme potansiyeli ile doğar. 
Ancak sevgi, ailede kazanılır ve anlam bulur. 
Çocuk, sevgi ile büyümüşse, yeteri kadar sevgi almışsa, sevmeyi öğrenecektir. Allah, insanlar için ailenin önemini Rüm Suresi 21. ayette mealen şu şekilde ifade etmektedir: “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler 


yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için dersler vardır” 


Peygamberimiz (s.av.), hareketine sevgi ile başlamış ve sevgi üzerine temellenmiş bir tebliğ ile devam etmiştir. İnsanlara sevgi ve tevazu ile yaklaşmıştır. Aynı zamanda ailesi 


Aile üyeleri, birbirinin ihtiyacı olan sevgiyi paylaşırlar. Bu da mutluğun başladığı noktadır? 


konusunda da sevgi ön plana çıkmıştır. “Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olandır” sözü ile aileye verdiği önemi ifade etmiştir. Sevgi konusunda örnek alacağımız kişi Peygambe- 


rimiz (s.av.)'dir. 


Aile, samimi ve sıcak duygularla devam 


ettirilir. Eşlerin sevgi, saygı ve bağlılıkları ailedeki sıcaklığı ve sevgi ortamını olumlu yönde etkiler. Ailede robotik ilişkiler olmaz. Sevgi, 


şefkat, sıcak, içten ilişkiler zorunludur. Anne ve baba arasındaki bu sevgi ve saygıya daya- 


lı sıcak ilişki, doğal olarak, tüm aile ortamını olumlu yönde etkileyecektir. 


Aile üyeleri, birbirinin huzur ve mutlulugunu bozacak davranışlardan uzak durur. Sevinçli ve üzüntülü günleri birlikte paylaşırlar. 
Problemlerini çözmek için ailenin bütünlüğünün bozulmaması doğrultusunda iş birliği yaparlar. Kişisel sorunlarda birbirlerine yardım ederler, güç verirler. Ailede yeteri kadar sevgi alan çocuklar, diğer insanları, canlıları dahası dünyayı da sevecektir. Sevgi ile büyümüş çocuk hem kendisini sever, kendisi olmaktan memnun olur hem de kendisi dışındaki tüm canlı ve cansız varlıkları sever. Ailenin temelinde sevgi ve saygı vardır ve bu iki duygu olmak zorundadır. Sevgi olmadan, ilişkilerin sağlıklı olması beklenemez. Eşler birbirinin ihtiyacı olan sevgiyi birbirine verirken aynı zamanda çocuklarının ihtiyacı olan sevgiyi de verirler. Yani aile üyeleri, birbirinin ihtiyacı olan sevgiyi paylaşırlar. Bu da mutluğun başladığı noktadır. 


Aile olmayı gerektiren kurallardan belki de en önemlisi saygıdır. Eşler ve aile üyeleri birbirine saygı duymalıdır. Saygının olmadığı bir 


ailede doğal olarak sevgi de zedelenir. Ailede ilişkiler korkuya, ezmeye, sömürmeye dayalı değildir. Fiziksel ya da duygusal şiddet kullanılmaz. Böyle bir aile ortamında aile üyeleri kendileri birbirleri 


ni değerli, onurlu ve anlamlı bulur; n 
Birbirleriyle ilgilidirler, her biri diğerinin sorunk 


in özel yaşamlarına saygı gösterirler. 
larını, beklenti ve isteklerini fark eder; onu degerli bulup önemsediğini göstermeye çalışır. 


Aile güven üzerine kurulmalıdır. Güven yoksa sevgi de yoktur. Sevgi ve güvenin oldu- 


gu aile ortamı mutluluk kaynağı olur. Çocuk- 


lar, aile içinde kendisini güvende hissetmelidir. Aile, çocuk için güven ortamıdır. 


Aile içinde kurallar net olmalıdır. Gizli, belirsiz, net olmayan kurallar ailede biz olma 


bilincini zedeler. Aile içinde lider olan kişi, aile 


üyeleri ile konuşmadan kendisine göre kararlar alıp bunları kural haline getirmemelidir. Ailemizin ve dolayısıyla sevdiklerimizin değerini hiçbir zaman unutmamamız temennisiyle... 


KAHVE 


(5) Sema KORKMAZ 


er kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan, kiminle içiyorsan ona göre değişir... 


Bir pazar öğle sonrası annenin “Hadi bir kahve yap da içelim” dediği kahve huzurludur. 
Köpükler annenin göz bebeklerine yansır... 
Dudağının kıyısında kalan küçük bir gülümsemedir. 


Sahilde oturduğun rüzgârlı bir sonbahar günü, en sevdiğin dostun ağlarken içtiğin kahvenin tadı kederlidir. Kahve telvesine yüreğinin acısı karışır. 


Bir gece vakti zil zurna sarhoş birinin içtiği kahve, düşülen kuyudan çıkma çabasıdır. Koyu kıvamlı kahverengi bir ipe tutunup çıkarsın. 
Çıktığın an uyuyakalırsın. Ferahlıktır... 


Tek başına gece vakti balkonda içtiğin kahve yalnızlıktır. Acıdır tadı... Ama garip bir keyif de veren lezzeti vardır. 


Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. İsitir insanın içini. 


Baban için yaptığın kahve sevgi doludur. 
| da, erli.. Kahve gibi görün- 


mez sana... Ama sıcaktır, dumanı tüter ve kokusu büyülüdür. 


kahvedir belki. Köpüğüyle, rengiyle, dumanıyla aynı kahvedir ama içilen 


Kahve ayn 


kahveler rununun süzgecinden geçer ve tatları değişir. Her kahve aynı değildir bu yüzden. 


Yorgun olduğunda içtiğin kahve hafifletir seni... Kendine getirir, unutturur günün ağırlıgını. 

Peki, sizleri birileri sevgiyle pişirilen bir kahveyi içmeye davet etse tercihiniz hangisi olurdu? 


Akşam, öğle öncesi, sonrasında da gece kahvesi. 


Dostlukla yudumlayacağımız bir kahve molası vermeye ne dersiniz? 


Sizin kahveniz nasıl olsun? 

Her rüzgâr savuracak bir toz bulur, Her hayat yaşanacak bir can bulur, Her umut gerçekleşecek bir düş bulur, 


Bulunmayacak tek şey giden zamandır. 
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ıcacık pişmiş bir tencere yemek gibidir aile. Pişene kadar biraz ateş, biraz har gerekir. Emek kısmıdır bu. Sabır kısmı- 


dır. 


Pişirme emeği karşılandıktan sonra sı- 


caklık ayarı mühimdir elbet. Çok kısmama gerekir ocağın altını. Veya çok açmamak. Ya tam pişmez veya yanar kül olur yemek. 


Pişirilmiş, yeme vakti hep ertelenmiş, so- 


gumuş yemeğin de ne tadı olur ne tuzu. 


Bir mum alevi harında tutmalı tencereyi (aileyi). Beslemeli etrafını bezlerle, battaniyelerle. Aileyi sıcacık tutandır bunlar. Kimi zaman bir çiçek bu, küçük bir hediye, bazen güzel bir söz, küçük bir gezinti, bazen kollar 


sıvayıp ortaklaşa yapılan iş olur. Kimi zaman yürekten bir gülümseyiş, bir latife. Belki de sıcak bir simitle çay. 


Yüreklerin sıcaklığı için küçük şeyler dediğimiz şeylerin, mum alevi harında, tencere 


sıcaklığını kıvamda tutması işte. 


Yemeği yakmak da kolay soğutmak da. Şu zamanlarda burnumuza fazlaca yanık koku- su geliyor. Çoğaldı/çoğalıyor. 


Aşktan yananlar mı? 


Değil elbet. Bir hiç uğruna evliliklerini yakanlar. 


Donuk, robot misali dolaşanlar ki evde veya meşguliyetlerine abanıp çevresinde gezinen güzelliklerden bihaber olanlar. 


Buz gibi bir tencere yemek işte böyleleri- 


gi 


dir. Hadi ye, yiyebilirsen. 


üçücük hoşgörüler, tebessümlerle ısınmaya koyulacak yemekler var ama gururlar, 


tembellikler, yılgınlıklar mâni olmakta. 


Velhasıl; yüzler aşınmış, tebessüm taşıya- 


cak çizgilere meydan bırakmamış. 


Tencere kaynar, yemek pişer ne ala. Aile var. Tencere kaynar, kaynar da kaynar bakan olmaz ve yanar. Aile var ama şiddette var kav- 


ga davar. 


Tencere kaynar, yemek pişer, söner, başına oturulmamış yemek soğumuş. Aile var ama soğumuş her şey. İletişim yok. Ölü top- 


rağı serpilmiş gibi bireyler. 


Önemli olan yemeği yenilme sıcaklığın- 


da tutabilmek ve onu tutabilmenin yollarını öğrenip becerebilmek. Tek taraflı olması zor- 


dur elbet. Çabayı ailece vermek gerekir. 


Suyu tutan moleküllerin bir arada kalışı ve bize su lezzeti sunuşu gibi. İlahi bir emirle de olsa; dağılmadan bir arada kalma çaba ve sabrı. Belki zor ama ne ala bir tat. Su gibi bir nimet. Aile de bizim için, toplum için, su gibi 


aziz bir nimet. 


Dumanı üstünde yemeklerimiz, aşlarımız aile sıcaklığı sembolü olsun. Sabır ve sevgi motifleri ile işlenen güzel evlerde sıcak ama dili yakmayan her kap yemek, evimize inen 


huzur gönlümüze sürur olsun. 


Darende'mizin meşhur yemekleri sulu köftesini, ıspanaklı ekmeğini anmadan geçmeyelim. Sofra başına çevrelenen yüreklerin sıcağı, yemeğin harı gibi birbirlerine yansısın 


vesselam. 
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vlenmeye karar verdik. Anlaştık. Eşya, sü masrafı, düğün salonu... Şaşaalı 

bir düğün falan olmasın dedik. Üç oda- ı bir eve girdik. Sadece temel ihtiyaçlarımızı aldık. Buzdolabı, ütü, ocak, halı, perde vb. 
Mobilya yoktu. Bir iki tane sandalye almıştık. 
Yatak odası, oturma odası, yemek odası, sa- 


on takımı, gümüşlük gibi mobilyaları alma- 


mıştık. 


Kocam işten doğrudan eve geliyordu. Kazancımız yetiyordu. Az bir masraf ile düğün yaptığımız için borcumuz yok gibiydi. Beş altı ay böyle geçti. Ama evimize hayırlı olsu- na, ziyarete, yemeğe gelen herkes bizi küçük görmeye başladı. Mobilyasız olmaz dediler. 
Yerde yemek istemeyen oldu. Dizim ağrıyor deyip bir daha gelmeyen oldu. Her gelen alın, alın diyordu. Alın demeleri kolaydı. Ama 


neyle alacaktık? Eşim de bunları duyuyor ve görüyordu. Ama kazancımız yetmez diye yanaşmıyordu. Sonra ne olduysa ben dayaamadım artık. Ona illa mobilya takımı aldırım. O da borca girdi. Artık eve iki saat geç 


eliyordu. Mesaiye kalıyordu. Olsun, sabret- 


k. Beş altı ay sonra borcumuz bitti. Mobilya 


oşumuza gitmişti. Birkaç ay sonra bu sefer e mutfak masası istedim. Kocam onu da İdi. Yani aldırdım. Niyetim dedikodu olmandı aslında. Kocam daha da geç kalmaya 


n d 
8 
l güzeldi. Hayırlı olsun diyorlardı. Eh, bizim de h d a 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başladı. Zira iki saat fazladan kalmaya alışmıştı. Bunun da borcu bitti. Yatak odası almaya karar verdik. Bir yatak odası takımı aldık. 
Pahalı bir şeydi. Kocam artık eskisinden üç dört saat daha geç gelmeye başladı. Bunun borcu bir yıldan fazla sürdü. Artık kocam eve 


eskisi gibi gelemiyordu. Çok çalışmaya alışmış, ona göre de iş yoğunluğu olmuştu. 


Ben ise çok ileride fark edecektim ki, mobilyaya âşık olmaya başlamıştım. Evin diğer 


tüm eksiklerini aldırttım. Tabii üç dört yıl geç- 


miş, artık ilk zamanlarda aldığımız eşyalar eskimeye başlamıştı. Bu sefer, evimize gelenler “Bunu hâlâ kullanıyor musun, hâlâ aynı koltuk 


mu?” gibi sözler söylüyorlardı. Evde yürüyecek yer yoktu. Çocuğumuz, evin içinde mobilyalardan yürüyemez olmuştu. Sonra evin dar olabileceğini düşündük. Bu sefer daha geniş bir eve kiraya çıktık. Kira artmıştı. Ama 


olsun, eşyalarımız sığıyordu. Ev ararken kendimize değil, eşyalarımıza ev arıyorduk. Aradığımız, diğer deyişle eşyalarımızın aradığı evi bulmuştuk. Fakat perde uymuyor, halılar küçük kalıyordu. 


Bu sefer sıra bunlara geldi. Kısacası, aldık da aldık. Tabii yeni bir şey olsun, aldığımız 


mobilya tanıdıklarımızda olmasın diye çok arıyorduk. Zaman israfı, para israfı cabası. 
Bitti mi? Yok! Araba serüveni başladı. Yıllarca 


yemedik, arabaya yedirdik. İçmedik, arabaya içirdik. Sonra mahalle baskısı ve başka nedenlerden dolayı ev almaya karar verdik. İşte bundan sonra evimizde ne tat ne huzur kaldı. 
On yıllarca sürecek bir borca imza attıktan sonra kocam gece yarısı eve gelmeye başla- 


dı. İlk zamanlar onu bekliyordum. Sonra dayanamayıp yatmaya başladım. Ancak sabah olunca onun geldiğini fark ediyordum. Kendi evimize geçtik. Ama tadımız, tuzumuz, sevgimiz kalmamıştı. Robot gibi bir hayatımız 


vardı. Aylarca hafta sonları dâhil kocamı evde görmedim. Hep çalıştı. Çalıştı, çalıştı. Hafta sonlarımız da elimizden gitti. Tüm zamanını benim mobilyalarım, halılarım, arabam, perdem, evim ve bitmek bilmeyen hırsıma harcamıştı. Artık benimle değil, isteklerimle ilgile- 


niyordu. Ne mi oldu sonra? Kocam artık evi umursamaz oldu. İş yerinde kalmalar falan... 


Şüphelenmeye başladım. Aldatıyor muydu diye düşündüm. Eve geldiğinde elbisele- 


rini karıştırıyor, kadın saçı arıyordum. Telefonunu alıp kurcalıyordum. Ama bir şey bula- 


madım. Üzerine gittim. Zorladım. Sonunda ağladı. İşten uzun zaman önce çıkarıldığını, taksitleri ödemek için günlük, geçici işlerde çalıştığını, evin taksitlerini ödeyemediğini söyledi. Birkaç defa intihar etmeye teşebbüs 


ettiğini ama ailesinin sefil olmaması için bundan vazgeçtiğini söyledi. Beraber ağladık. 
Ağlamakla borç ödenmiyordu. İcra mektubu geldi. Taksitleri epey geciktirdik. Banka, evi 


icra yoluyla aldı. Bizi çıkarttı. Eşyalarımızın 


bir kısmını sattık. Diğer borcu arabayı satarak ödedik. Sonra üç odalı evimize geri döndük. 
Yıllarca sıkıntı çektikten sonra eski evimize geri döndük. Dersimizi aldık. Aman ha, size gelip de akıl verip para vermeyenlere aldan- 


mayın. Onu al, bunu al diyen çok olacak. 


Ama bir kuruş para vermezler. Kazancınıza göre evde, kazancınıza göre arabada ve ka- 


zancınıza göre eşyada gözünüz olsun. 
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“Mutluluğun sebeplerinin üretileceği ve yaşanacağı en uygun yer aile ortamıdır. Ailede mutlu olamayanların mutluluğu başka yerde aramaları beyhudedir? 


ile, Hz. Âdem (a.s.) babamız ve eşi 

yay A “Mutluluğu başkasından bekleyenler, toplumun özünü teşkil eden en | i iş 

kadim ve köklü kurumdur. Mutlu bir aileyi inşa mutluluğun dilencisi durumuna düşerler ve 

eden duygusal bağları metaforik bir anlatımla asla mutlu olamazlar” 

ifade edecek olursak aile kökü güven, gövdesi 

sadakat, dalları saygı, yaprakları sevgi ve 

meyvesi huzur olan bir meyve ağacı gibidir. 


Modernleşme, anne baba ve iki üç çocuktan müteşekkil çekirdek aile yapısını ortaya çıkarmıştır Modern çağ aileye aile bireylerinden her birini bütün gün meşgul edecek bir sorumluluk yüklediğinden aile içi iletişim ve paylaşım zayıflamıştır. Aile zahirde aynı mekânı kullandığı 


bireyler için bir arada bulunmakta, duygusallığı ise herkes kendi iç dünyasında yaşamaktadır. 
Bu sebeple aile birliğinin korunmasında ve 


devam ettirilmesinde bir arada olma hali yeterli değildir. Günümüzde ailenin manevi 


yapısını yeniden tahkim etmek için “ailede nitelikli beraberliğin” mahiyeti ve ne şekilde uygulanacağı hususu üzerinde durulması gerekmektedir. 


Modern hayat tarzına göre teşkil edilen ailede, her bireyin kendi özel odası ve alanı mevcuttur. Ailede her bireyin günlük 


aktivitesi ve sosyal çevresi ile özel görüşmeleri vardır. Aile bireyleri yemek saatinde bile düzenli olarak bir araya gelememekte, ev adeta gece otel gibi kullanılmaktadır. Batı 


hayat tarzına göre oluşan bu serbest hareket tarzı aile içi iletişime, duygusal bağlara, güven 


Bu sağlıksız aile yapısına karşı alınacak 


ve sadakate önemli ölçüde zarar vermiştir. 
Aile bireylerinin bir arada olduğu anlarda tedbiri “ailede nitelikli beraberlik” başlığı ile bile sözüm ona dünyayı ayağımıza getiren (ifade ettik. Bu husustaki önerilerimizi ise şu telefonlar ve sosyal medya yüzünden aile (| şekilde açıklamak isteriz: 

bireylerinin görüşmeleri zorunlu hâllerlesınırlı 


kalmaktadır. Bu hâl, sürdürülebilir değildir; 1. Babalar ve annelerin, iş hayatının 


kötü sonuçları bireylerin beşeri ilişkilerinde (O yoğunluğuna rağmen, eve iş getirmeden 


kendini göstermektedir. ve işin angajmanlarını da eve taşımadan 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kendilerine ve çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmaları gerekir. 


2. Çokönemli bir mazeret olmadığı sürece, kahvaltı ve akşam yemeği beraber yenmelidir. 
Yemeğe önce aile büyüğü başlamalı, yemeğe besmele ile başlanmalı ve sonunda dua edilmelidir. 


El 


Akşam çay saatinde bütün âile bireyleri en az bir saat aynı mekânda (salon toplanmalı; en az yarım saat kitap okumaya, yarım saat de yorumlama ve hasbihale zaman 


ayrılmalıdır. 


4. Baba ve anne çocuklarının kendilerini 


rahatlıkla ifade etmelerine fırsat vermeli, 


onları ciddiye alarak dinlemeli, vars 


a sorunlarıyla . ilgilenmelidir. . Çocuklar oda e 


anne ve babalarının hem desteğini hem d 


kontrolünü üzerlerinde hissetmelidirler, 


5. Çocukların ihtiyaçları ve istekleri aile bütçesine göre makul ölçülerde karşılanma 


çocuk her isteğinin ohemen yerine 


gelmeyebileceğini de bilmelidir. 


6.Aile içi iletişimi monotonluktan çıkararak ilişkilere canlılık ve heyecan kazandırmak için bazı özel günlerde hep beraber evde veya dışarıda tören, gezi, piknik vd. aktiviteler düzenlenmelidir. 


7. Aylık ve haftalık alışverişler birlikte yapılmalı, ihtiyaçlar makul ölçülere göre karşılanmalıdır. 


8. Alle bireylerinin hastalığı, vefatı veya beklenmedik sorunlarına karşı güçlü bir dayanışma ortaya konulmalıd 


Rİ 


9. Aile bireyleri arasında ayrımcılığa ve 


rekabete mahal verilmemeli, bu hususta 


anne ve babalar çocukları arasında adil davranmalıdır. 


10. Karı koca arasında meydana gelen anlaşmazlıklar çocuklara fazla yansıtılmamalı, çocuklar taraf olmaya zorlanmamalı, zorunlu ayrılık olsa bile çocuklar mağdur 


edilmemelidir. 


Başa gelen sıkıntıların, üzücü durumların verdiği ıstırap uzun sürer Mutluluk ise kısa sürmektedir. Bu sebeple mutluluk çok kıymetlidir. İnsanlar kendilerini görünürde kendilerinden daha iyi durumda olanlarla 


kıyasladığı için bir rekabet içine girmekte 


ve mutsuz olmaktadırlar. Bu anlayış, çaresi olmayan bir hastalıktır. İnsan kendisini beş ya da on yıl öncesi ile kıyaslamalıdır. Beş yıl öncesine göre daha iyi durumda ise, an itibarıyla da kendine yeterli ise ve başkasına muhtaç durumda değilse haline şükretmeli ve mutlu olmalıdır. Mutluluğu başkasından bekleyenler, mutluluğun dilencisi durumuna düşerler ve asla mutlu olamazlar. Mutluluğun üretileceği o ve 


sebeplerinin yaşanacağı 


en uygun yer aile ortamıdır. Ailede mutlu 


olamayanların omutluluğu Obaşka yerde 


aramaları beyhudedir. Mutluluk; güven, sevgi ve huzur ortamında neşvü nema bulur. Gönüllerde oluşan ferahlığın yüze yansımasıyla da dalga dalga yayılır. Yukarıda maddeler hâlinde sıraladığımız prensiplere ailede riayet edilmesi halinde huzur ve mutluluk ilahi bir armağan olarak insanların 


içinde canlanmaya başlar. 


Mutlu Aile 


Sıcak bir yuvada mutlu aile, 
Huzurlu çocuklar sevgi kucaklar. 
Sevgi, saygı varsa bir ailede, 

O yuvada sevgi tüter ocaklar. 


Bir hane düşünün yavrular mutlu, Babası ahlaklı, anası utlu, 

asıl söylemezsin bu yuva kutlu, 
O yuvaya sevgi katar sıcaklar. 


İhlaslı yuvada büyüyen yavru, 
Vatana millete bol olur hayrı, 
Ölüm her canlıya gelecek gayrı, 
O yuvada mutlu yatar çocuklar. 


Aile de başlar ahlak, edeb, ar, Sevenin kalbinde Hak sevgisi var, Severse Mevla'yı bil ki bahtiyar, Mevla o kulunu tutar kucaklar. 


İyilik insanın yüreğindedir, Sağlamlık hanenin direğindedir, Adalet, selamet dileğindedir, Çevresine güller atar çocuklar. 


Rabia BARIŞ 
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TUPKAK ANA 


© Sait ÖZER 


Yazar: Cengiz Aytmatov 
Yayınevi: Ötüken Yayınları 
Yayın yeri ve yılı: İstanbul/2016 
Sayfa sayısı: 135 
Yaş aralığı: 144 
İşlenen konular: savaş, ayrılık, ölüm, sadakat... 


engiz Aytmatov (1928-2008), Kırgız-lürk edebiyatının belki de en meşhur yazarlarından biridir. Gün Olur Asra Bedel, Cemile, Elveda Gülsarı, Dişi Kurdun Rüyaları ve daha nice roman ve hikâye onun büyülü kalemiyle vücut bulmuştur. Edebiyatın farklı türlerinde ürünler 


çok dile çev- 


veren Aytmatov'un eserleri pe 


rilmiştir. Aytmatov'un eserlerinde genel olarak Kırgız-Tür bu anlamda önemli eserlerinden, ilk romanı Toprak Ana onusunu teşil etmektedir. 


kültürünü bulabiliriz. Yazarın 


1963), yazımızın 


Roman, Il. Dünya Savaşı yıllarında dağılan 


bir ailenin trajik hayatını konu ediniyor. Ken- 


di tarlalarını alma ve o topraklar üzerinde mesut bir hayat kurma planları yapan Savanul ve Tolgonay'ın planları savaşla beraber altüst olur. Oysa her şey ne kadar da güzel başlamıştır ve aynı güzellikte devam etmektedir. Kasım, Maysalbek ve Caynak adında üç çocukları olmuştur. Çocuklar büyüyüp endi yetenekleri doğrultusunda bir iş kurma/mücadele peşindedir. Kasım, babasının izinden gitmiş ve traktör sürücüsü olmuştur. 
aysalbek, okumaya düşkündür ve öğret- 


men olma hayaliyle şehre gitmiştir. Caynak ise Kolhoz'da (Sovyetler Birliği Dönemi'nde tarım kooperatifi) gençlik kolu başkanı seçilmiş ve bu yüzden toplantıdan toplantıya oşmaktadır. Ailenin fertlerinin farklı yererde farklı işler yapması aralarındaki birliği bozmamış hatta daha da güçlendirmiştir. 
Üstelik Kasım'a dağ köylerinden biri olan ayındı'dan Aliman gelini almışlardır, böylece mutlulukları daha da artmıştır. Tolgonay, 


yaşadıkları mutluluğu romanda şöyle dile 


getirir: “Gerçek mutluluk yavaş yavaş, azar azar gelir ve bu bizim hayata bakış açımızla ve çevremizle, çevremizdekilerle dayanışımızla doğrudan doğruya ilgilidir ve orantılıdır. Mutluluk birbirini tamamlayan ufak tefek 


şeylerin birikmesinden doğuyor” (s. 22) Evet, işte onların mutluluğu yavaş yavaş birikmiştir ta ki köye köyü tozu dumana katan bir atlı gelene kadar. Bu atlı hiç de hayırlı bir haberle gelmez. Savaş çıkmıştır ve eli silah tutan erkekler askere alınacaktır. Önce Kasım gider, ardından Savankul, daha sonra Maysalbek ve en son da Caynak. Haftalar ayları, aylar asım'ın, ardından Sa- 


yılları kovalar. Önce 


vankul'un ve sonra Maysalbek'in ölüm habe- 


ri Tolgonay ve Aliman'ı yıkar. Caynak'a ne ol- 


duğu ise meçhuldür. Onlar büyük bir ümitle Caynak'ın dönüşünü bekler ama nafile... 


Tolgonay, genç yaşta dul kalan gelininin babasının evine dönüp dönmemesinde ka- 


rarsızdır. Aliman, tercihini Tolgonay ile kal- 


maktan yana kullanır. 


Bir gün köye bir çoban gelir. Çoban ve Aliman arasında bir yakınlaşma olur. Tolgonay olanlardan haberdardır ancak gelinine herhangi bir şey söylemez. Aliman bu çobandan hamile kalır Bu durum köyde hiç de iyi karşılanmaz ancak Tolgonay, gelinine 


her ne olursa olsun sahip çıkar. Çoban köyü terk eder, Aliman yaşadıklarından pişmandır; buna rağmen çocuğunu doğurur ancak do- 


gum esnasında ölür. Tolgonay, Canbolat adını verdikleri bu bebeği tek başına büyütüp on sekiz yaşına getirir. 


Roman Tolgonay'ın yaşadıklarını Savanul ile sahip oldukları tarlaya geriye dönüş şeklinde 


tekniğini kullanarak anlatması 


urgulanmıştır. Toprak Ana, savaşın ve yokuğun bir aileyi -Tolgonay ve ailesi örneğiy- 


e- nasıl paramparça ettiğinin, buna karşılık bir kadının hem savaşın açtığı tahribata hem yokluğa hem de törelere karşı nasıl mücade- 


e ettiğinin roman türünde trajik anlatımıdır. 


sna a 


YILKIATLARI 


(©) Raziye SAĞLAM 


“Hayatta kalmak için atların hep birlikte hareket etmeleri ve tehlikeye karşı birlik ve beraberlik içinde olmaları, bir olmanın gücünü anlatması açısından bayağı güzel” 


Yılkı Atı hayatta kalmak için atların hep 


eçenlerde bir sebepten arabada beklerken, Abbas Sayar'ın “Yilkı Atı”nı okudum. Öteden beri bir yere 


giderken, uygun bir vakit bulma ihtimaline karşılık, yanıma mutlaka bir kitap alırım. İllaki 


birlikte hareket etmeleri ve tehlikeye karşı birlik ve beraberlik içinde olmaları, bir olmanın gücünü anlatması açısından bayağı güzel. 


bir fırsatını bulurum ve birkaç sayfa da olsa okumak hoşuma gider. 


Adından da anlaşılacağı gibi, “Yılkı Atı”, Anadolu'da bazı yörelerde yılkılığa bırakılan atların hikâyesini anlatıyor. Atlar yaşlanıp da güçten düşünce, sahibi beslemek istemeyip kışta kıyamette evden uzak bir yere bırakıp geliyor. Atlar hem çetin kış şartlarına hem de çakal ve kurtlara karşı kendini koruyup bahara ulaşabilirse, köylüler tekrar geliyor ve bulabilirse kendi atını ya da başka sağlıklı bir atı alıp tekrar işinde gücünde kullanıyor. Ya da yakalayıp da boyun eğdirebilirse başkasına satiyor. 


ilki Atı”nın kahramanı olan Dorukısra gençliğinde girdiği yarışları kazanarak sahibinin yüzünü güldürür ama yaşlanınca gözden düşer ve kışın zor şartlarında bir nevi ölüme terk edilir. Hayatta kalmak için atların hep birlikte hareket etmeleri ve tehlikeye karşı birlik ve beraberlik içinde olmaları, bir olmanın gücünü anlatması açısından bayağı güzel. 


yunca bizim eşeğimize bakmış gibi sevinip 


dua etmiştik kendisine. 


Şefkat ve merhamet timsali Sevgili Peygamberimiz de birçok hadisinde hayvanlara İnsanların hizmetinde bulunan, at veya (o eziyet edilmemesi konusunda uyarıyor bizeşek gibi böyle vefalı hayvanların işi bitince kış kıyamette evden atılması, vicdanlı bir insanın yapacağı bir hareket değil. Bir de üstüne bahara ulaşabileni gidip tekrar alıp işinde gücünde kullanmak, sanki daha fena bir davranış gibi geliyor bana. Annemin köyde yaşayan bir kuzeni anlatmıştı: Kış kıyamette bir eşek bulmuş karların içinde. Sahibi kış gelince bakmak istemediği için evden atmış. 
Zavallı eşek soğuktan, hastalıktan zayıf düşmüş. Onu almış, sıcak ahırında bakmış, doyurmuş, evelallah iyileştirmiş. Biz bunu du- 


eri. Hatta herkesin bildiği bir kıssa vardır: 


Peygamberimiz (s.av.), on bin kişilik bir or- 


duyla sefere giderken yavrularını emziren bir öpek görürler. Ordu, köpeği rahatsız etmemek için yolunu değiştirir ve Peygamberimiz, öpek emzirene kadar başkaları da gelip ra- 


hatsız etmesin diye sahabe efendilerimizden 


birini köpeğin başına nöbetçi olarak diker. 


Son olarak bir hadis ile sözümüzü bitirelim: “Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara 


karşı Allah'tan korkunuz.” 
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SULTAN VAHDEDDİN'İN VEFALI BAŞKADINEFENDİSİ 


NAZİKEDA SULTAN 


(©) Bengisu HAYAT 


on Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin'in ilk eşi ve başkadı- 


nefendisidir. 9 Ekim 1866 tarihind 


Abhazya'nın Tsebelda şehrinde, Marşani 


Malikhanesi'nde gözlerini dünyaya açmışt 


Prens Hasan Ali Marşania ile Adler Pren- 


sesi Fatma Horecan Aredba'nın kızıdır. | 


adı, Emine Marşania'dır. Osmanlı Sarayı'n 


gi a 
İğ 


k a 


girdikten sonra ise adı “Nazikeda” olmuştur. 
93 Harbi patlak vermeden bir sene önce, 


1876'da, henüz 10 yaşındayken, babası tarafından kız kardeşleri Daryal ve Naciye; 


ve Kâmile ile birlikte, Sul 


deddin'in de kız kardeşi 


tan'ın sarayına gönderilm 


olan Ce 


ştir. Cemi 


uzenleri Âmine, Rumeysa, Pakize, Fatma tan Abdülmecid'in ızı, Sultan ll. Abdülhamid ve Su 


tan Vahmile Sul- 


e Sultan 


ve onun nedimesi, kendisinin de halası olan 


Suzidil Hanım'ın yanında 


büyümüş 


tür. 


Cemile Sultan, Emine Nazikeda'yı çok iyi bir talim ve terbiyeden geçirmiştir. Beş yıl süren temel saray eğitimini tahsil ederken bir taraftan da musiki dersleri görmüş ve piyano çalmayı öğrenmiştir. Bizzat Cemile Sultan'dan Fransızca eğitimi almıştır. Ata binmeyi sevdiği için binicilik talimi de yapmıştır Cemile Sultan'ın izniyle sarayın parkında atıyla gezintilere çıkmıştır. 1879'da Cemile Sultan'ın kızı Fatma Sultan'ın dünyaya gelmesiyle, kuzeni Rumeysa ile beraber ona nedime tayin edilmiştir. 1884 yılı bahar ya da yaz aylarında Şehzade Vahdeddin Efendi, Cemile Sultan'a misafirken Emine Nazike- 


da'yı sarayın bahçesinde görüp beğenmiş ve hemen ablasından istemiştir. Cemile Sultan, önceleri nedimesini vermeye razı olmamış ve bir sene kadar bekletmiştir. Fakat Vahdeddin Efendi ısrar edip Cemile Sultan'ın kapısını aşındırmayı sürdürünce; “Nazikeda'nın üze- 


rine başka kadın almamak, nikâhlamak ve cariye muamelesi sergilememek” şartlarını onaylayıp yemin etmesi üzerine izdivacına izin vermiştir. 


ikâh 8 Haziran 1885 tarihinde Ortaköy Sarayı'nda kıyılmış; düğün merasimi ise, Sultan Il. Abdülhamid'in himayesinde, Cemile Sultan'ın arzusuyla Feriye'deki saraylardan birinde, 18 Haziran'da vuku bulmuştur. 
1888'de Fenire Sultan'ı doğurmuş; ancak iki hafta sonra vefat etmiştir. Bu evlat acısı, Nazikeda Kadın ile Şehzade Vahdeddin Efendi'yi büsbütün bedbaht etmiştir. Kadınefendi, 1892'de Ulviye Sultan'ı, 1894'te de Sabiha Sultan'ı dünyaya getirmiştir. Çocuklarının tümünü de Feriye Sahil Sarayı'nda doğmuş- 


tur. Son evladının doğumundan sonra ağır bir hastalık geçirmiş, günlerce ateşler içinde yatmış ve tabipler bir çare bulmakta zorlanmışlardır. Efendisi Veliaht Vahdeddin'in 4 
Temmuz 1918 tarihinde tahta çıkmasıyla “Başkadınefendi” ilan edilmiştir. Şehzadelik, veliahtlık ve padişahlık dönemlerinde Vahdeddin Han'ın, toplam 20 sene, tek zevcesi 


olma şeref ve bahtiyarlığına nail olmuştur. 
Eşinin saltanatı boyunca camileri, hastaneleri, imaretleri ve vakıfları daima koruyup desteklemiştir. 


Kadınefendi, eşi Sultan Vahdeddin Han'ın 
1922 yılı 17 Kasım'ında sabaha karşı vatan 
terk etmek zorunda kalmasıyla, padişahın geride kalan harem halkıyla beraber Yıldız'dan çıkarılıp Feriye Sarayı'na hapsedilmiştir. İlk günlerde ağır bir soğuk algınlığı, peşinden bronşit geçirmiş ve yataktan kalkamaz hale 


düşmüştür. Burada çok zor ve sıkıntılı güner geçirmiş; yerde yatırıldığı, açlığa mahküm edildiği bile olmuştur. Ama o kendisine yapı- an bütün bu olumsuz muamelelerden hiçbir zaman şikâyet etmemiş, aksine hep ma- 


iyetindekileri düşünmüştür. Bu esnada bazı 


nedimelerinin saraydan atılması üzerine son derece üzülmüş; öyle ki bir gecede saçları ağarmıştır. 


Nazikeda Başkadınefendi, halifeliğin kaldırılmasını müteakip hanedanın yurt dışına sürgün edilmesi üzerine 10 Mart 1924 tari- 


inde, bindiği bir vapurla, yanında kocasının iğer eşlerinden Müveddet Kadın da olduğu alde, çok sevdiği vatanını ve güzelim İstan- 


h d h b 


ulu ebediyen terk etmeye mecbur bırakıl- 


mıştır. İlk sürgün yıllarını kocasıyla beraber San Remo'da geçiren Nazikeda Kadınefendi, zevcinin 16 Mayıs 1926'da vefat etmesiyle, kızlarıyla birlikte evvela Fransa'nın Menton şehrine taşınmıştır. Burada üç yıl kaldıktan sonra |929'dayine kızlarıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçmiştir. Hayatının sonuna değin buradaki Maadi semtinde yaşamış ve 4 Nisan İ941 tarihinde orada vefat etmiştir. Cenazesi, Abbasiye Kabristanı'nda medfundur. 
Nazikeda Kadınefendi çok dindar, kültürlü, saygın ve terbiye abidesi bir hanımefendi idi. 
Hanedan ailesi içerisinde ve sarayda daima itibar görmüştür. Giyimi, görünüşü, nezaketi, şefkati, hal ve tutumuyla etrafındakileri kendisine bağlamayı ve sevdirmeyi bilmiştir. 
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SOMUNCU 


© M.Emin KARABACAK 


ibaren kendilerini en çok seven anne bi en güçlü ve en kuwvetli kişiler olarak da anne babalarını görürler” 


ocukların doğumdan itibaren anne babalarıyla geçirecekleri kaliteli zamanlar, çocukların gelişimleri için çok'eğerli ve önemlidir. Çünkü çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri, aldıkları uyarıcılara ve kalitesine bağlıd 


a) 


Gelişim evrelerine uygun fiziksel ve zihinsel 


etkinlikler, çocukların sosyal gelişimlerine 


olumlu katkı sağlayacaktır. Fakat bu uyaranlardan yoksun büyüyen çocuklar, ister istemez, akranlarından geri kalacaktır. 


Çocuklar, doğduklar anne babalarının hem fiziksel hem de duy- 


andan itibaren 


gusal ilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bebeklerin karnını doyurmak, altlarını değiştirmek, ağrılarını gidermek fiziksel ihtiyaçları 


iken; onlarla oynamak, onları sevmek, okşa- 


mak, güldürmeye çalışmak ve ihtiyaçlarını giderirken sevgiyle yaklaşmak da duygusal ihtiyaçlarıdır. Çocukların anne babalarıyla 


kaliteli zaman geçirmeye ihtiyaç duymalarının en önemli nedeni, doğumdan itibaren her zaman yanında gördüğü ve her zaman da yanında görmek istediği kişilerle sevgi alışverişinin devam etmesini istemesidir. Malum, çocuklar bebeklikten itibaren kendilerini en çok seven anne babalarını gördüğü gibi en güçlü ve en kuwvetli kişiler olarak da anne babalarını görürler. Güvenli liman olarak gördükleri anne babalarının ilgisi, sevgisi, değeri, hoşgörüsü, koruyup kollaması mutlu olmalarını sağlar. 


Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirmek İçin Nelere Dikkat Edilmeli? 


I. Çocukları etkin dinlemeli: Çocuklarla kaliteli zaman geçirebilmenin birinci kuralı etkin dinlemenin olduğu sağlıklı bir iletişimdir. İkinci kuralı ise birlikte etkinlikler yapılmasıdır. 


2. Çocukların sadece bedenen değil ruhen de yanında olmalı: Çocuklarla kaliteli za- 


man geçirmenin püf noktası çocuğun dün- 


yasına girip onu anlayabilmektir. Çocukları alıp parka götürmek, oyun oynarken yanında beklemek, ders çalışırken yanında durmak, ailecek televizyon izlemek kaliteli zaman geçirmek olarak düşünülmemelidir. Önemli 


olan, sadece bedenen değil ruhen de çocukların yanında olduğumuzu hissettirmektir. 


3. Çocukla aramıza girecek şeyleri aradan çıkarmalı: Çocuklarla birlikte iken başka işlerle özellikle de telefonlarımızla uğraşmayalım. Çünkü çocuklarla birlikte iken elimizdeki telefonla ilgileniyorsak çocukla değil sosyal medya ile kaliteli zaman geçiriyoruz demekt 


r. 


4. Sadece çocukların değil bizim de eğ- 


lenebileceğimiz etkinlikler yapmalı: Sırf çocukları memnun etmek ve zaman geçirmek 


adına sevmediğimiz etkinlikleri yapmak yerine birlikte yapmaktan hoşlandığımız etkinlikler yapılmalıdır. Yoksa çocuk zevk alırken biz sıkılabiliriz. 
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somuncubaba Hile 


5. Yaptığımız işlere çocukları da dâhil et- 


8. Yemek ve çay saatlerini muhabbet saati 


meli: Evi toplarken, yemek yaparken, sofrayı o yapmalı: Aile bireylerinin evde olduğu saat- 


kurup kaldırırken, bir şey tamir ederken, eve ( ler genelde akşam saatleridir. Akşam saatle- 


yeni bir şey alırken, alışveriş yaparken, piknik O rinde aile bireylerinin birlikte olduğu zaman- 


yaparken çocuklardan yardım istemeliyiz. | larda yemek, çay ya da meyve saatleridir. Bu 


Bunu yaparken de iletişim dilini iyi ayarlamalı o saatlerde televizyon ve telefonları kapatarak ve bunu da eğlenceli bir şekilde yapmalıyız. | kaliteli zaman geçirmek adına muhabbet sa- 
6. Birlikte kitap okumalı: Kitap okuma ati yapılabilir. 
alışkanlığı kazanmamış çocukların kelime Sonuç olarak; çocuklarla kaliteli zaman dağarcıkları yetersiz olduğu için cümle kur- | geçirmek demek onlarla 24 saat birlikte olmada da yetersiz oldukları görülmektedir... makve sürekli ilgilenmek değildir. Çocuklar-Buna bağlı olarak bu çocuklar, kendilerini / Ja yapılacak beş dakikalık bir etkinlik, okul ifade etmede zorlandıkları gibi, sosyal etkin- dönüşü bir dakikalık bir sarılış, on dakikalık 


iklere katılmada da geri kalabilmektedirler.. pir değerlendirme, çay saatinde sevgiyle 


W 


unun için çocuklarla birlikte kitap okuma 


etkin dinleme 
Kalitel zaman geçirmek demek; çocuklarla abartıl 


göz teması kurmak, dinlerken 


etkinliği yapılmalıdır. 


becerilerinin kullanmak demektir. 


bir) dakika sarılmalı: Anne baba olarak yoğun çalışabili- 


7. Kaliteli zaman için | 


ilgilenmek, her dediğini yapmak ve onu sü- değildir. Çocuklara yerinde ve zamanında gösterilecek tatl sarı 


riz. Yoğun çalışmaların sonucunda da eve (o rekli kucaklayıp öpmek deme 


yorgun gelebiliriz. Her ne kadar yoğun ve yorgun da olsak çocuklar okula giderken ve bir bakış, samimi bir gülüş ve içten bir 


okuldan gelince bir dakikamızı ayırıp onlara ıştır. Ona güven vermek, onu yüreklen- 


sarılmamız gerekir. dirmek ve desteklemek demektir. 
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ABDULLAH BİN ZEYD (R.A) 


(9) N. Nida DURAN 


z.Abdullah bin Zeyd (r.a) Ensar'dandı. 

H Akabe Biatı'na katılmıştı. Rasülullah'a 

bütün kalbiyle bağlıydı. Peygamberimiz'le birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Mekke'nin fethinde, Hazreç Kabilesinden Hârisoğulları 


kolunun bayrağını taşıdı. 


Abdullah bin Zeyd (ra.), “Sahibü'l-Ezân” sıfatıyla tanınıyordu. Bu isim ona, namaz daveti 


olara nen rüyasında gördüğü için verilmişti. Hadise şöyle olmuştu: 


henüz ezan bilinmeden önce, onu ay- 


Hicretten hemen sonraydı... Namaz için “es-salatü câmi'a" denilirdi. Bunun yerine daha uygun bir şey bulmak maksadıyla Peygamberimiz, sahabilerle istişare etti; “Ben bütün Müslümanların birlikte namaz kılmalarını çok arzu ediyorum” buyurdu. Bunu temin için ne yapılması gerektiği hususunda fikirlerini sordu. 
Bazıları çan çalınmasını teklif etti. Peygamberimiz, “Hıristiyan âdetidir” diye reddetti. Bazısı, boru öttürülmesini teklif etti. Rasülullah (s.av.), “Yahudi âdetidir” buyurdu. “Ateş yakalım” denildi. Peygamberimiz bunu da, “Mecusilerin âdetidir” diye kabul etmedi. Neticede bir şey üzerine karar veremediler. 


Oradan ayrılan sahabilerden her biri, o gün bu meseleyi düşündüler. Bu düşünceyle yatan Hz. Zeyd, rüyasında yeşil bir şal ve peştamal bağlamış birisini gördü. Elinde de bir çan vardı. 
Hz. Zeyd, ondan çanı satmasını istedi. O zat, “Ne yapacaksın?” diye sordu. Zeyd (r.a.), “Namaz vakitlerini bildirmek için kullanacağım” 


dedi. O zat, “Ben sana daha hayırlısını tarif edeyim” dedi. Sonra da kıbleye döndü. Bugünkü şekliyle ezan okudu, ikinci olarak tekrar ettiginde “Kad kameti's-salah” cümlesini ilave etti. 


Sonra da kayboldu. 


Hz. Abdullah heyecanla uyandı. Hâlâ rüya- nın tesirinden kurtulamamıştı. Üygun bir vakte kadar bekledi. Sonra da hemen Allah Rasülü'nün huzuruna çıktı. Gördüğü rüyayı haber 


verdi. Peygamberimiz (s.av.), “Rüya haktır. O 


kelimeleri Bilâle öğret, okusun” buyurdu. Hz. 
Abdullah da ezanı Hz. Bilâl'e öğretti. Hz. Bilal yüksek bir yere çıkarak ilk ezanı okudu. Bunu duyan birkaç kişi daha gelerek aynı şeyleri ken- 


dilerinin de rüyalarında gördüklerini söylediler. 


Daha sonra ezanla ilgili olarak Rasülullah'a vahiy geldi. İşte, Hicret'in birinci yılından gü- 


nümüze kadar bir şeair olarak okunan ezanın 


narelerimiz- 


ilk başlangıcı böyle oldu. Bugün m 


den günde beş vakit semaya yükselen ezan, 


Hz. Abdullah'ın hatırasını yaşatmaktadır. 


Hz. Abdullah cömertliğiyle temayüz etmişti. Peygamberimiz'le birlikte Veda Haccı'nda 


bulundu. Bu hac esnasında elinde bulunan 


bütün mallarını, hayvanlarını sadaka olarak dağıttı. Kendisi sıkıntı içerisinde yaşamaya razı oldu. Hz. Abdullah, Hicret'in 22. yılında Hz. 


Osman'ın hilafeti sırasında vefat etti. 


Somuncu 


PEK İPLİKLER 
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“Çocukluk dönemimiz, hayatımızın çekirdeği hükmündeki o günler. Yaşamımız üzerinde en etkili yıllar. ebepsizce eğe üzerimize lala 


e nsan bir yolcudur. Bu yolculuk ise âlem-i 


ervahtan, rahm-i maderden, sabavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. 


Rabb'imiz her iki hayatın ihtiyaçlarını, gereçlerini rahmet hazinesinden karşılamıştır. Fakat biz cahilliğimizden olacak, tüm bu gereçleri bu hayat için kullanır olmuşuz. Hâlbuki onda birini bu dünyaya, kalan dokuzunu da ahirete sarfetmek gerekti, yanıldık. 


Bu durum şuna benziyor; 


Görevi gereği birkaç memleket gezmek için devletten 24 lira harcırah alan bir memur, ilk dâhil olduğu memlekette 23 lirayı harcasa, öteki yerlerde ne yapacaktır? Devlete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendine akıllı diyebilir mi? 


Aynen öyle de Yaratıcı'mız her iki hayat levazımatını elde etmek için bize 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, 23 saati kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saati de beş vakit namaza ve baki uhrevi hayata sarf etmek lazım ki dünyada paşa, ahirette geda olmayalım. 


İşte bu yüzden bir hayatı diğer hayata aktaran, onları birbirine bağlayan köprülerden alnımızın akıyla geçmek olmalı tüm çabamız. 
Yolculuğumuzu sırat-ı müstakim üzere planamalı, ona göre yaşamalıyız. 


Evet, âlem-i ervahtan başlıyor yolcuuğumuz. İlk söz verişlerimiz, Rabb'imize 


biat edişlerimiz, bu hayatın bize hediyeleri. 
Ruhumuzun Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiy- e mest olduğu âlem incecik bir köprüyle 


Rahm-i madere aktarılıyor. Orada konaklıyoruz. O sıcacık, o güven dolu, annemizle ilk 


bağımız olan karanlık yuvamızda dokuz ay 


“İbadetlerimiz, inancımız, düşünüp, tartıp 


sarf ettiğimiz kelimelerimiz, güzel ahlakımız 


kabrimizi cennetten bir bahçeye dönüştürür. 
Teheccüdlerimiz de o karanlık kuyunun lambası olur” 


büyüyoruz. Doğum köprüsüyle, bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz. 


En safane, en mutlu günlerimiz başlıyor sonra. Sabavet zamanı. Yani çocukluk dönemimiz. Hayatımızın çekirdeği hükmündeki o günler. Yaşamımız üzerinde en etkili yıllar. 
Sebepsizce koşup eğlendiğimiz, sorumlulugun üzerimize çöreklenmediği masum yıllar. 
Kuşlar kadar özgür yıllar. 


Yavaş yavaş Rabb'imizle tam manasıyla hem hâl olacağımız gençlik köprüsüne yaklaştık. Bu yıllar da çok güzel. Tıpkı pembe baharlar gibi. Büyüdüğünü, muhatap alındıgını bilmek, Rab katında sorumlu olduğunu hatırlamak, manevi yolculuğa ilk adımları atmak, tökezleye tökezleye de olsa iffet ve ibadet üzerine bir gençlik yaşamak. laşı sıksan 


suyunu çıkaracak enerjinle, heyecanlarınla, ilk kalp çarpıntılarınla, her şeyiyle baki olmasını isteyeceğin bir nimet gençlik. Ama her şey gibi, gençlik de solacak ve yerini ihtiyarığa bırakacak. 


İhtiyarlık köprüsünde hayat acılaşacak bize. Eski güç, eski neşe, eski akıl olmayacak bedenimizde. lek teselli olarak, gençlik bizi bırakıp gitse de, iffet ve ibadetle geçirilen her dakikanın baki meyveler vereceğini bilmemiz olacak. Fani gençliğimiz bekaya kalbolacak. 


İhtiyarlıktan sonra ölüm köprüsü var sırada. Ah, nimetleri acılaştıran bu köprüden geçmek ne zor. Ama mümin kul biliyor ki ölümün peçesi karanlık, siyah, çirkin ise de, 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kalbi iman nuruyla parlayanlar için onun siması nuranidir, güzeldir. İdam değil, firak degil, ebedi hayatın başlaması, dost ve ahbaba kavuşma biletidir. 


Kabir köprüsü var sırada. İbadetlerimiz, inancımız, düşünüp, tartıp sarf ettiğimiz keimelerimiz, güzel ahlakımız orayı cennetten bir bahçeye dönüştürüyor, teheccüdlerimiz o karanlık kuyunun lambası oluyor. Allah rızasını gözeterek yaptığımız her davranış burada kabrimizi genişletiyor. Sonra berzah âlemine geçiyoruz. Bir nevi bekleme salonu. 


Sevdiklerimizi görüyor, hasbihal ediyoruz. 
Vaktin dolmasını bekliyoruz. Ve nihayetinde kıyamet kopup her şey yerle bir olunca o kulakları delen sur ile kabirlerimizden kalkıyor, 


haşir köprüsüne doğru yol alıyoruz. Tekrar diriltildiğimize şahit olmak, yaşarken bu ana şeksiz şüphesiz inansak da kalbimizi patlatacak şekilde heyecan ve korkuyla çarptırı- 


yor. Aman Allah'ım ne yaman, ne çetin gün! 


Annelerimizden, yavrularımızdan, sevdiklerimizden köşe bucak kaçıyor, hesabını veremediğimiz her amel için boyumuzca terliyo- hz 


Hesaba çekilmenin yorgunluğuyla bitkin bir şekilde kendimizi sırat köprüsünde bu- 


luyoruz. Nasıl geçeceğiz diye düşünürken, kimimizi oruçları uçurup götürüyor, kimimizi namazları, sadakaları. Yetim hakkını gözetenler, salih amellerle ömür geçirenler, İslâm 


ahlakıyla ahlaklananlar, ibadeti başına taç edenler ne rahat geçti o köprüden. 


Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindi. İnce hesaplarla iyi ile kötüyü keskin bir 


şekilde ayırıyordu. Bu köprüden de geçmeyi başaran insanoğlu tüy hafifliğinde saadet-i dareyn'e uçuyor, kim bilir belki cemalullahla şerefleniyordu. Ne mutlu... Ne mutlu. 


EH Vekil 


Bütün İşler Kendisine Havale Edilen llâhı Zât 


Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan ekVekil, bütün işler kendisine havale edilen İlâhi Zât demektir. O, bütün işleri hakkıyla yerine getirir. Bu sebeple gerçek mü'min, işlerinde gözetici ve koruyucu, yönetenve rızık veren, zararları giderici ve faydaları verici olarak Allah'ı vekil kabul eder. 

Tevekkül; güvenmek, dayanmak, itimat etmek ve bir işi, kendisi üstesinden gelemediği zaman bir başkasına havale etmek gibi anlamlar taşır. Tevekkülün hakikati ve sıhhati, âcizliği izhâr etmek, bir başkasına güvenmek, insanların elinde olandan ümidi keserek her hususta Allah katından olana itibarve itimat etmektir. Terim olarak tevekkül ise, bir hedefe, bir amaca ve bir gayeye ulaşmak için, insani planda gerekli olan maddi ve mânevi bütün imkânları kullandıktan sonra, Allah'a dayanıp sadece O'na güvenmek demektir. Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere tevekkül, iman gibi, kalbin amellerindendir. Organların faaliyetlerinden olan sebeplere tevessül olmadan yapılacak bir tevekkül, tevekkül eden kimsenin tevhid anlayışında doğru olmadığının bir işaretidir/göstergesidir. 
Kur'ân-ı Kerim'de birçok âyette, sebeplere tevessül etmek/Sarılmak gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bir âyette, savaşa çıkmadan önce, "Ey iman edenler! Hazırlığınızı görün" buyrularak, tevekkülden önce maddi anlamda tedbirli olmamız isteniyor. 

Diğer yandan Kur'ân'a göre, Allah'ın en yakın dostları olan peygamberlere bile, tevekkülde bulunmadan önce tedbirli olmaları öğütleniyor. Şöyle ki, Hz. Musa (a.s.) kavmi tarafından taşlanmakla tehdit edilince, ona"... O hâlde, kullarımla geceleyin çıkıp git. Çünkü takip edileceksin" buyrularak ondan, öncelikle öncülleri yerine getirmesi isteniyor. Görüldüğü gibi, bu âyetlerde evvelâ beşeri plânda elden gelen her şey yapıldıktan sonra işin sonucunun Allaha havale edilmesi emredilmektedir. 

Yine sebeplere tevessül etmeden yapılan tevekkül tavrının Hz. Peygamber (s.av.)'in bizzat söz ve 

uygulamalarında yerinin olmadığını da anlıyoruz. Meselâ, onun Miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesi olayında mağaraya sığınması, ayrıca, devesini salıp Allah'a tevekkül etmek isteyen bir ç Müslüman'a, “Önce deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et” diye buyurması, W bizim için sebep-tevekkül ilişkisini en güzel şekilde yansıtan uygulama ve yol gösterme V biçimleridir. Si 
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Sonbahar 


Tüm yapraklar sarardı gayrı günler güzündür Bekleme hiç baharı artık vakt-i hazandır 


- Dökülürken yapraklar en yüceden toprağa Üstündeki bir bir serçe mezarını kazandır 


Ağır ağır gezerken yaprakların üstünde Kulağımızdaki ses sabada bir hüzündür 


Aynalar mı yaşlandı şakaklarım neden kar Kırık dökük bir radyo şarkılar hep hazindir 


Geçip giden gençliğim toparlan da geri gel Gelir & mi giden günler artık hepsi nazandır 


Vakit de geçti artık mevsim erişti güze Ölüm bize 1 
çok yakın gençlik ise fizandır | 


Dostlarım da gidiyor birer birer öteye Gözümüzdeki yaşlar gönlümüzde sızandır 


Ölüm bize çok uzak ya da çok yakın mıdır? 
Ona hep hazır olmak görünen tek çözümdür 


Hulusi TATAR 


